Nicaraguaanse organisatie biedt een tegengif voor exorcisme en kwakzalverij
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Het zag er zo professioneel uit. De natuurgenezer was glad geschoren, zijn kleren waren gestreken
en hij woonde in een verzorgd huis in een buitenwijk van Matagalpa. Maar zodra Pedro eenmaal de
fles met de troebele drank zag, die hij in één keer moest opdrinken, begon hij toch te twijfelen. Er
was een klein beeldje van Christus, dat op hem neerkeek. Pedro vroeg wat er in de fles zat.

'Een kruidenthee met kikkerdril,' zei de natuurgenezer. Dat was waar de slechte geest zich aan zou
hechten. Het laxeermiddel van de volgende dag zou de geest verder wegspoelen.

De volgende dag bekeken ze Pedro's diarree.
'Kijk,' zei de natuurgenezer. 'Daar is de etter. Dat is het Kwaad. Van nu af aan, ben je weer gezond.'

Maar Pedro was niet gezond. De chaos in zijn hoofd bleef aanhouden, en werd soms zelfs zo
overweldigend dat hij alle gevoel voor tijd en werkelijkheid verloor. Er zijn génante momenten
geweest, zoals die waarop Pedro raaskallend door de straten slenterde. Gelukkig kan hij zich die
niet goed meer herinneren. Ze zijn nu deel van het verleden, want intussen neemt hij de juiste anti-
psychotica.

Pedro's verhaal is er één van vele in Nicaragua. Het geloof dat natuurgenezers en sjamanen
psychische aandoeningen zoals een psychose kunnen genezen is wijdverspreid in het land. De
organisatie Cuanta Conmigo (Je kan op me rekenen) werd opgericht in Matagalpa om mensen te
informeren over psychotische aandoeningen.

De organisatie wordt intussen compleet gerund door familieleden van pati€nten.

Pedro — wat niet zijn echte naam is — had zijn eerste psychotische aanval tijdens Nicaragua's
burgeroorlog in de jaren tachtig. Het gebeurde toen hij als soldaat gelegerd was in de bergen vlakbij
zijn geboortestad Matagalpa: opeens had hij geen idee meer wat hij daar deed of welke dag het was.
Een bom ontplofte vlak naast hem, en het volgende moment lag hij in een ziekenhuisbed. Daar werd
duidelijk dat het niet goed met hem ging, en de dokter gaf hem antipsychotica.

Zijn ouders geloofden echter dat het kwade geesten waren die de chaos in zijn hoofd veroorzaakten:
dus stuurden ze hem naar een natuurgenezer. In eerste instantie wilde Pedro niet gaan, maar na een
terugval enkele jaren later liet hij zich toch naar de man met het kikkerdril sturen.

'Het probleem in dit land is vooral het gebrek aan informatie rondom psychoses,' vertelt Rosalba
Gurdian in het kantoor van Cuanta Conmigo, de organisatie die zij oprichtte samen met de
Nederlandse psychiatrisch verpleegster en antropologe Rimke van der Geest.

'Mensen begrijpen niet goed wat hen overkomt en schamen zich ervoor,' zei Gurdian. "Wanneer
iemand een goede natuurgenezer weet, ga je daarheen. Maar zij (de natuurgenezers red.) zullen niet
altijd toegeven dat ze niet kunnen helpen.'

Patiénten en familieleden die de organisatie bezoeken vertellen meestal niet gelijk waar ze allemaal



naartoe gegaan zijn voor behandeling. Ze schamen zich. Echter, zodra de vertrouwensband is
opgebouwd, geven ze toch toe dat ze sjamanen of natuurgenezers hebben bezocht.

'Het is makkelijker om in een kwade geest te geloven dan te accepteren dat je te maken hebt met
een geestelijke aandoening die nooit zal verdwijnen,' vertelt Gurdian.

Voor een behandeling vraagt een sjamaan rustig tot wel $200 (€175), wat voor de armste inwoners
van Nicaragua gelijkstaat aan zo'n twee maanden salaris. Pati€énten wijsmaken dat ze bezeten zijn is
er behoorlijk lucratief.

De Spaanse Angela Guiu, die een winkel heeft in kruiden en natuurlijke medicijnen in Matagalpa,
hoort vaak over de natuurgenezers en sjamanen van haar klanten. Er kwam ooit een vrouw in haar
winkel die dacht dat er haar in haar lever zat.

'Soms geven sjamanen de patiénten een drankje waarvan ze moeten overgeven,' vertelt Guiu.
'"Vervolgens gooien ze stiekem haren en bloed over het braaksel, wat het kwaad binnenin de patiént
moet voorstellen. Zo geloven mensen alles.'

Leiders van de plaatselijke katholieke kerk, die zelf ook in exorcisme geloven, sturen hun patiénten
meestal eerst naar de psychiater.

'Schizofrenie heeft meestal een duidelijke materiéle oorzaak,' vertelt broeder Gregorio, lid van de
Franciscaanse orde in Matagalpa. Hij vertelt dat exorcisme noodzakelijk zou kunnen zijn na
psychiatrische behandeling aangezien de 'aandoening door kwade geesten gebruikt kan worden om
iemand ziel te betreden'. Maar hij benadrukt ook dat exorcisme van de kerk anders is dan dat van
natuurgenezers en sjamanen.

'Het is niet zoals in de film,' zegt hij. 'Bij ons gaat exorcisme veel meer over bidden en je hart
openstellen voor Jezus Christus.'

Cuenta Conmigo ontvangt nog altijd geregeld mensen wiens psychose lang onbehandeld is
gebleven. De patiénten worden direct door de organisatie in contact gebracht met een psychiater,
waarna een moeizaam proces van herstel inzet.

'Hoe langer een psychose heeft geduurd, hoe moeilijker het herstel is,' zegt Gurdian. 'Bovendien
moet je niet onderschatten hoe familiebanden leiden onder de symptomen van een psychose, zoals
paranoia en angstaanvallen.'

Sinds hij onder behandeling is, blijft Pedro's toestand stabiel. Zijn moeder stierf vorig jaar, en met
haar begroef hij ook de discussie over demonen en kwade geesten. Momenteel richt Pedro zich
liever op de zorg voor zijn twaalf jaar oude dochter. Hij hoopt dat zij zich de dagen niet kan
herinneren waarop hij raaskallend en schreeuwend door de straten liep vanwege zijn psychose.



